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Ons 2de nachtje zit erop, en tot nu toe mogen we niet klagen… Alles loopt op rolletjes, goed weer, 

geen gewonden, mooi kampterrein, en iedereen heeft schik. De vermoeidheid slaat ook al toe want 

s’ochtends is het vrij stil in de tenten. We moeten echt Jochem Meyer met Wakker worden afspelen, 

om iedereen wakker te krijgen. 

Om 08.30uur zat toch echt iedereen aan tafel om te ontbijten, er moest wel stevig ontbeten worden 

want vandaag staat de tocht op het programma, door de Geijsterse bossen. Maar voordat we 

daarmee begonnen, moest er nog het nodige schoon gemaakt worden op de vendels! Want ja 

iedereen wil de kamptotem winnen van het mooiste en schoonste vendel. Na een nek aan nek race 

heeft uiteindelijk Vendel 3 gewonnen. Proficiat allen! 

 

 

 

Dit opruimen en schoonmaken heeft zolang geduurd, (Ja iedereeen is gewoon fanatiek) dat we het 

programma een beetje moesten omgooien.  We hebben eerst het kampthema gaan doen en daarna 

begonnen met de tocht. Het was even schakelen voor de hoofdrolspelers, maar als echte acteurs, 

pakten ze hun rol gelijk op. Het tweede thema dag begon niet zo leuk. Zeus (Jens) was heel verdrietig 

want zijn ringen waren kwijt. En zonder zijn Olymische ringen kan de Olympische spelen niet 

beginnen. Dus was het weer zoeken geblazen, eerst vonden de kinderen een kist, en Zeus dacht dat 

hij dus zijn ringen gevonden had, maar helaas was de kist leeg. Na goed zoeken door iedereen, bleek 

uiteindelijk de ringen verspreidt over het kampterrein te liggen. Eind goed al goed. De volgende dag 

horen we, of Zeus wederom wat kwijt is of juist nu alles op een rijtje heeft??!! 
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Aangezien we wat geschoven hebben in tijd, hebben we op het kampterrein, lekkere wentelteefjes 

gegeten en daarna kon het spelgroepje vertrekken voor de tocht. We zitten in een bosrijk gebied, en 

daar maken we natuurlijk gebruik van. Over beekjes en over mooie bospaden moest er gewandeld 

worden. Althans niet voor iedereen. Spelvendel 5 (Bo, Jesper, Britt, Julian, Milan B, Tess, Lucy, Lis en 

Jorn) was een beetje de weg kwijt en zat bijna midden in Geijsteren. Maar een paar kilometer uit de 

richting…. Uiteindelijk hebben we ze op het juiste pad gezet, en hebben ze het kampterrein bereikt. 

Onderweg mochten ze bootjes vouwen en los laten in het water. Voetjes van de vloerspel, en over 

een touwbrug. 
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Voor de spelvendels die aan het wachten waren, was creatheo (Theo Toonen) bezig met een 

creativiteit opdracht. Dit jaar is alles gebaseerd op de Olympische spelen, en dus bedacht Theo een 

mooi aandenken voor dit kamp. Dit jaar was het iets lastiger dan andere jaren, dus was het af en toe, 

een hoop gevloek in de creatent. Maar uiteindelijk is het iedereen gelukt. Woensdag tijdens de 

ouderavond, kan iedereen het aanschouwen.  

Na de tocht was het tijd om te eten, op het menu van restaurant ’t vettige schottelslet stond ditmaal 

wraps. De kinderen konden hun fantasie los laten en zelf een wrap maken. Het was af en toe een 

kliederboel, maar iedereen heeft er heerlijk van gesmikkeld. En als toetje stond er ijs op het 

programma, en dat had een reden want Julian Derksen was jarig. Nadat er gezongen was, kreeg 

iedereen ijsje. Proficiat Julian!! 

 

 

 

Nadat iedereen hun Potten, pannen, borden bestek afgewassen had, mochten Vendel 1 tot 4 even 

gebruik maken van een lekkere warme douche. Iedereen was weer fris en fruitig! Maar voor 

hoelang…? Aangezien de vermoeidheid bij de jongere kinderen merkbaar was, hadden we besloten 

dat de jongste 2 vendels, marshmallows mocht bakken bij het vuur, en daarna lekker vroeg naar bed. 

Voor de oudere vendels stond er nog een avondspel op het programma. Namelijk kaart overbrengen. 

De kinderen moesten van het beginpunt naar het eindpunt een speelkaart brengen. Hoe lager de 

kaart, hoe meer punten het waard is want ook leiding zit in het bos en die mogen kinderen 

aanhouden. Bij een lagere kaart moet je de kaart inleveren bij de leider en weer terug om een nieuwe 

kaart op te halen. Het ging er af en toe fanatiek aan toe, want iedereen wilde niet in de klauwen van 

een leider terecht komen. Iedereen kwam zwetend het bos uit.  

Ook zij mochten nog even bij het vuur zitten, daar deden Tom Nabuurs en Damien Rothoff nog een 

wedstrijdje Marshmallows eten, maar dat ging Damien niet goed af en moest opgeven door alles uit 

te kotsen. Ook vendel 5 mocht nog even douchen en toen was het ook vroeg stil op het kampterrein. 

Nachtwacht waren Christel Grassens en Harco Beumers. Zij hadden alles prima op orde.  

Morgen zal het een warme benauwde dag worden, en een hele grote kan op regen in de avond. 

Hopelijk waait het over, maar wij hebben alle voorzorgsmaatregelen getroffen. 


